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Een gemeente zou het Woord van Leven moeten 
verkondigen dat het vaneenscheidt ziel en geest, 
gewrichten en merg. De Manmin leden zijn van zo’n 
Woord voorzien door Senior Pastor Dr. Jaerock Lee, en 
ze hebben God ontmoet. 

Broeder Deokyoung Choi (foto 1), 54 jaar, vond het 
heel moeilijk om de Dag des Heren te heiligen, omdat 
hij een officier is van de Politie Patrouille van Seoul 
Metropolitan Police Agency. Hij toonde zijn berouw 
aan God hierover, en hij was vastberaden om het Woord 
des levens dat hij had geleerd, uit te oefenen op zijn 
werk. Hij begon leiding te nemen in moeilijkere taken 
en onplezierig werk. Ondertussen, op 31 december 
2014, werd hij geselecteerd als één van de honderden 
voorbeeld offi cieren onder alle politie offi cieren in Zuid-
Korea, en hij ontving een Eerste Minister beloning. 

Broeder Choi zei, “Ik denk dat God mij wilde 
bemoedigen met deze beloning. Twaalf jaar geleden, 
kreeg ik malaria, welke me op het randje van de dood 
bracht, maar ik werd genezen door het gebed van Dr. 
Jaerock Lee. Ik ben nooit zijn genade vergeten. Ik 
voel mij altijd herverzekerd door zijn gebeden, zelfs 
wanneer ik naar plaatsen wordt gestuurd waar rampen, 
ongelukken en demonstraties zijn gebeurd.” Hij drukte 
ook zijn oprechte dank uit aan Dr. Lee die voor hem 
heeft gebeden en aan zijn familieleden die hem hebben 
gediend. 

Broeder Sanghun Oh (foto 2), 55 jaar, werkt voor 
het Korea Adverterende Uitzendingsbedrijf. Hij heeft 
onlangs een grote zegen ontvangen door de Dag des 

Heren te heiligen. In feite, was hij gedurende een lange 
periode niet meer naar de gemeente gekomen en had 
hij zijn geloof veronachtzaamt, terwijl hij zijn werk 
als excuus gebruikte. Maar in april 2012, toen zijn 
zoon ziek werd, begon hij terug te kijken naar zijn 
Christelijke leven. Hij bekeerde zich met zijn hart en 
maakte een duidelijke beslissing. 

Daarop, las hij de Bijbel en de boeken van Dr. Lee. 
Door zo te doen, kreeg hij een verlangen in zijn hart om 
de Dag des Heren te heiligen. Hij maakt ongeveer twee 
keer per maand zakenreizen naar provincies, voor een 
paar dagen per keer. Maar nu, om de Dag des Heren 
te heiligen, komt hij op zondag terug naar Seoul, zelfs 
al moet hij met de sneltrein van Zuid Korea, KTX, 
komen. Ondertussen, op 31 december 2014, werd hij 
gezegend en ontving de Minister van Wetenschap, 
ICT en Toekomst Beloning voor zijn bijdrage aan het 
stimuleren van de smart media industrie. 

Diaken Wonkyu Song (foto 3), 46 jaar, kweekt 
Chinese bieslook in Yangju, in de provincie Gyeonggi 
voor 15 jaren. Op 31 december ontving hij een Eervolle 
vermelding van de burgemeester van Gyeonggi, voor 
zijn pioniersrol in het realiseren van milieuvriendelijk 
organisch landbouwen van Chinese bieslook. De 
beloning is voor Diaken Song betekenisvoller vanwege 
wat er gebeurde, voor de lading bieslook werd verkocht 
in april 2014. 

“Om het te verkopen, moest mijn bieslook door 250 
verschillende testen gaan. Maar er werden vreemde 
componenten gevonden in meer dan twee testen. Ik 

was verward, omdat ik nooit een druppel pesticide had 
gebruikt. Later leerde ik dat dit besmetting was van 
de uitrusting faciliteiten en in tegenstelling tot wat zij 
hadden beloofd, nam de fi rma geen voorzorg metingen 
hiervoor.” 

Op dat cruciale moment, gaf Diaken Song alles in 
de handen van God en bad en wachtte geduldig. Het 
was tijdens die periode dat er een plotselinge test werd 
gedaan door de Nationale Agriculturele Producten 
Kwaliteitsmanagement Dienst die bevestigde dat de 
faciliteiten en toerustingen inderdaad problemen hadden. 
Daarna tekende hij een contract met een grotere winkel, 
met betere voorwaarden en ontving een telefoon van een 
vorige klant, die een contract had beëindigd vanwege de 
problemen, met de vraag om opnieuw te gaan voorzien. 

Mensen zullen soms onverwachte moeilijkheden 
tegen komen in hun leven. Wanneer zij dat echter niet 
weerstaan met het kwade, maar zichzelf weerspiegelen 
aan het Woord van God en naar de weg van goedheid 
kijken, zal God er voor zorgen dat alle dingen ten goede 
uitwerken. God laat hen dan ook Zijn bestaan voelen, 
terwijl ze hun daden van gehoorzaamheid laten zien, en 
Hij troost hun harten, en bemoedigd hen. 

1 Samuël 15:22 zegt, “Gehoorzaamheid is beter dan 
offerande…” God eert degenen die gehoorzamen aan 
datgene wat ze hebben geleerd uit het Woord van God. 
God beschermt hen ook en voorziet veiligheid in de 
wereld waar vele ongelukken en rampen zijn. Gods 
kinderen ontvangen zo’n grote liefde van God en dit is 
de zegen die gegeven wordt aan Zijn kinderen.

“Iedereen kan Gods zegen ontvangen”
Gods zegeningen worden gegeven door daden van gehoorzaamheid

“Het is de genade van God”
Ik probeerde mijn collega’s lief te hebben 
en hen te dienen, en ik werd verkozen tot één 
van de 2014 Voorbeeld Offi cieren en ontving 
de Eerste Ministers beloning.

“God zegende mij met ware rust”
Sinds ik mij heb bekeerd en de Dag des Heren onderhoudt, 

heb ik vrede in mijn hart ontvangen en zegeningen in mijn bedrijf.

“God liet alle dingen medewerken ten goede”
Ik legde alles in de handen van God. Ik bad en wachtte geduldig, en toen 
veranderde mijn probleem in een zegen en zijn mijn tienden toegenomen.



Jezus is de Zoon van God. Hij kwam 
naar de aarde in het vlees en onderwees de 
mensen dat het grootste en belangrijkste 
gebod voor ons is, om God lief te hebben 
en als tweede om onze naaste lief te 
hebben (Matteus 22:37-40). Hij zei dit 
omdat wanneer een persoon deze twee 
geboden volbrengt, hij of zij elk ander 
gebod ook kan onderhouden.

De tien geboden die opgeschreven zijn 
in het boek Exodus, zijn onderverdeeld in 
twee groepen: groep een is het 1ste tot het 
4de gebod betreffende het liefhebben van 
God en anderen, de 5de tot de 10de betreft 
het liefhebben van onze naaste als onszelf.

Laat ons eens dieper kijken naar het 
vijfde gebod – “eert uw vader en uw 
moeder.” 

1. Om onze ouders te eren, moeten wij 
hen eren in de Here

Zelfs wanneer het niet is opgeschreven 
in de Tien geboden, wanneer een persoon 
een goed geweten heeft, weet hij dat het 
een natuurlijke plicht van de mens is om 
zijn ouders te eren. Waarom dan heeft 
God het als een gebod laten neerschrijven 
om “onze vader en moeder te eren”?

Het betekent niet dat wij hen in 
vleselijke zin moeten eren. Het betekent 
dat wij onze ouders in de Here moeten 
eren, dat wil zeggen in Gods Woord 
(Efeziërs 6:1). Wanneer wij gehoorzaam 
zijn aan onze ouders als zij zeggen om op 
zondag niet naar de kerk te gaan, dan eren 
wij hen niet, maar in plaats daarvan laten 
wij hen in de vernietiging vallen.

Wanneer wij onze ouders werkelijk 
liefhebben en eren, zullen wij tegen hen 
evangeliseren en hen helpen om redding 
te ontvangen, en dat zou onze eerste 

prioriteit moeten zijn.
2 Kronieken 15:16 zegt,  “Zelfs 

heeft koning Asa zijn moeder Maäka 
als gebiedster afgezet, omdat zij een 
gruwelijk beeld van Asjera gemaakt had. 
Asa hieuw haar gruwelijk beeld stuk, 
verpulverde en verbrandde het in het dal 
Kidron.” Wanneer een moeder van een 
koning afgoden aanbidt, is het niet alleen 
het opstaan tegen God en het volgen 
van de weg van vernietiging, maar het 
verleidt ook de mensen om afgoden te 
gaan aanbidden en het leidt hen ook in de 
vernietiging. 

Dus Koning Asa was het niet eens 
met zijn moeder, maar verwijderde haar 
van haar positie als gebiedster. Hierdoor 
waren deze mensen zich bewust van het 
probleem en kon zijn moeder zich bekeren 
van haar wegen. Dit is het echte eren van 
iemands ouders.

Bovendien, kan er gezegd worden van 
u dat u uw ouders echt eerde, wanneer u 
hen leidde om naar het Koninkrijk van de 
Hemel te gaan.

2. We moeten God eren die ons leven 
heeft gegeven

Het gebod dat ons zegt om onze ouders 
te eren, staat in dezelfde lijn met Zijn 
Woord om Gods geboden en God te eren. 
Met andere woorden, iemand die God 
echt eert met zijn hart, zal natuurlijk ook 
zijn ouders eren en iemand die zijn ouders 
eert, dient ook God met zijn hele hart. 
Maar wanneer u prioriteiten moet stellen 
tussen hen, dan is het dienen van God de 
belangrijkste prioriteit.

God schiep u en mij, onze vaders en 
grootvaders, en alle voorvaders van 
eerdere generaties. God is Degene die 
Adam schiep als de eerste mens en die 
het leven gaf aan de gehele mensheid. 
Ondanks dat het sperma en ei celletje 
worden bevrucht, wanneer een persoon 
zwanger raakt, wordt het oorspronkelijke 
levenszaad enkel gegeven door God. 

Bovendien, het lichaam dat wij hier 
zien is alleen maar een omhulsel dat 
nodig is voor het tijdelijke leven op deze 
wereld, en de ware meester van ons “ik” 
is de geest in ons lichaam. Ongeacht 
hoe vaak een mens probeert, hij kan zelf 
het zaad des levens niet maken. Ook, 
ongeacht hoeveel kennis hij verzamelt, 
wij kunnen de geest van een mens niet 
maken of kopiëren. Zelfs al kunnen wij 
de vorm van een mens maken door cellen 
te klonen, tenzij God de geest geeft aan 
dat lichaam, kunnen wij het resultaat niet 
een mens noemen. Het kan enkel worden 

voortgebracht door God, en de geest 
van een mens kan alleen door de Heilige 
Geest opnieuw geboren worden. Daarom, 
is de echte Vader van onze geest, onze 
God.

Dus, we zouden onze natuurlijke ouders 
goed moeten dienen, maar we zouden 
God, de Vader meer moeten dienen, want 
Hij heeft ons het leven zelf gegeven. Ook, 
wanneer ouders zich bewust zijn van dat 
feit, zullen zij denken dat kinderen een 
geschenk van God en kostbare zielen 
zijn (Psalm 127:3), en hen proberen op te 
voeden in de wil van God.

3. Wanneer wij God liefhebben, kunnen 
wij onze ouders eren met onze harten

Eren verwijst naar het tonen van 
respect, gehoorzamen, en dienen van 
anderen, als beleefde manieren. Laat ons 
nu onszelf onderzoeken of wij al dan 
niet onze ouders hebben verwaarloost 
of onachtzaam zijn geweest, terwijl we 
zeggen dat we God liefhebben.

Wanneer uw oudere ouders iets zeggen 
dat onredelijk is, dacht u dan dat het onzin 
was en met andere woorden en daden 
hebt u ze verwaarloost? Om God lief te 
hebben en onze ouders te eren zijn geen 
gescheiden dingen.

1 Johannes 4:20 zegt, “Indien iemand 
zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder 
haat, dan is hij een leugenaar; want wie 
zijn broeder, die hij gezien heeft, niet 
liefheeft, kan (ook) God, die hij niet 
gezien heeft, niet liefhebben.”

Ook in Matteus 15:4-9, bestraft Jezus de 
Farizeeërs en Schriftgeleerden, wanneer 
zij dingen die voor hun ouders bestemd 
waren, wegnamen, zeggende dat ze die 
aan God zouden geven. Dat kwam niet 
omdat zij God met hun hart dienden. Dat 
zij aan God gaven was slechts een excuus, 
want zij namen het voor zichzelf in plaats 
van het te geven aan hun ouders. 

Wanneer wij God echt liefhebben en 
respecteren, vanuit het diepst van onze 
harten, kunnen wij niets anders dan onze 
natuurlijke ouders liefhebben en hen eren 
vanuit onze harten. Wanneer wij de liefde 
van God meer beseffen, zullen wij ook de 
liefde van onze ouders meer beseffen.

Wanneer wij in de waarheid komen, 
de zonde en het kwade verwerpen, en 
volledig in het Woord van God verblijven, 
zal er ware liefde in ons hart komen, en 
zullen wij de liefde en genade van onze 
ouders, die ons baarden en opvoedden, 
beseffen, en dan kunnen wij hen dienen 
met de liefde vanuit het diepst van ons 
hart.

4. Zegen gegeven aan de mensen die 
God en hun ouders eren in de waarheid

God spreekt over de zegen die gegeven 
wordt aan degenen die God liefhebben en 
hun ouders eren vanuit hun hart in Exodus 
20:12 “Eer uw vader en uw moeder, opdat 
uw dagen verlengd worden in het land dat 
de Here, uw God, u geven zal.”

Het Schriftgedeelte betekent niet zomaar 
dat we van een lang leven hier op aarde 
gaan genieten. Maar het betekent dat 
alles goed met ons zal gaan en wij zullen 
genieten van een goede gezondheid en 
Gods bescherming terwijl het wel gaat met 
onze ziel. Dat komt omdat het eren van 
God en onze ouders in de waarheid, onze 
ziel voorspoedig maakt. Dan zullen wij 
geen ongelukken of rampen tegenkomen, 
en zullen wij gezegend zijn in ons gezin, 
werk, en bedrijf. De zegen van een lang 
leven bevat al deze dingen bij elkaar. 

Dat was zo het geval bij Ruth in het 
Oude Testament. Als een heidense 
trouwde zij met een jood, maar haar 
echtgenoot stierf op jonge leeftijd zonder 
haar enige kinderen te geven. Naomi, 
haar schoonmoeder, vertelde haar om te 
vertrekken en haar nieuwe geluk in een 
andere plaats te zoeken, maar zij gaf haar 
persoonlijk geluk op om de juiste plicht 
te vervullen als een schoondochter en zij 
verhuisde met Naomi terug naar Juda.

Omdat zij zo’n vrouw was, liet God 
haar genieten van grote zegeningen, 
ondanks dat ze een heidense vrouw was. 
God liet haar een rijke man ontmoeten, 
onder de familieleden van haar overleden 
echtgenoot, die haar nieuwe echtgenoot 
werd. Bovendien, was een van haar 
nakomelingen koning David en God liet 
haar naam opschrijven in de stamboom 
van de Redder, Jezus. Zoals God beloofde, 
ontving Ruth overvloedige geestelijke 
en materiele zegeningen door haar 
schoonmoeder te eren vanuit haar hart.

Geliefde broeders en zusters in Christus, 
als uw liefde voor God waarachtig is, 
zult u niet alleen uw broeders in het 
geloof dienen, maar ook uw ouders, uw 
partners, uw familieleden en uw buren. 
Het bewijs dat u hen waarlijk liefhebt, 
zal geopenbaard worden in goede daden 
waarmee God wordt verheerlijkt.

Ik hoop dat u het licht van de waarheid 
zal laten schijnen naar de mensen met 
uw volmaakte en goede daden, net zoals 
Ruth deed. Ik bid in de naam van de Here, 
dat God, die glorie heeft ontvangen door 
zo’n daden van u, u ook zal belonen met 
heerlijkheid en zegeningen. 

De geloofsbelijdenis 
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“[God] Zelf geeft aan alle mensen leven en adem en alle dingen.” (Handelingen 17:25) 
“En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.” (Handelingen 4:12) 

1. De Manmin Central Church gelooft dat de Bijbel het Woord  
  van Gods adem is dat volmaakt en onberispelijk is. 
2. De Manmin Central Church gelooft in de eenheid en het   
 werk van God de Drie-eenheid: God de Heilige Vader, God  
  de Heilige Zoon en God de Heilige Geest. 
3. De Manmin Central Church gelooft dat wij enkel vergeven   
 zijn van onze zonden, door het verlossende bloed van Jezus   

 Christus. 
4. De Manmin Central Church gelooft in de opstanding en   
 de Hemelvaart van Jezus Christus, Zijn Tweede komst, het   
 Duizendjarige Rijk en de eeuwige Hemel.
5. De leden van de Manmin Central Church belijden elke keer   
 wanneer zij samenkomen hun geloof door “De Apostolische   
 geloofsbelijdenis” en geloven de inhoud van de woorden.
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“Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.” (Exodus 20:12)

“Eer uw vader en uw moeder”

Senior Pastor Dr. Jaerock Lee
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De weg van de redding van zielen, evangelisatie!

1 Korintiërs 4:20 zegt, “Want het Koninkrijk 
Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.” 
Dus we zouden eerst de vrijmoedigheid en 
kracht van boven moeten ontvangen door 
genoeg te bidden, en te preken met de God-
gegeven moed en de volheid van de Geest. De 
apostel Paulus zei in 1 Korintiërs 2:4 “…mijn 
spreken en mijn prediking kwam ook niet met 

meeslepende woorden van wijsheid, maar met 
betoon van geest en kracht.”

Het is op deze manier dat het bij preken niet 
gaat om onze eigen bekwaamheid, maar de 
afhankelijkheid van de Heilige Geest. Onder 
Zijn leiding, zouden wij in staat moeten zijn 
om de vleselijke gedachten van de ongelovige 
luisteraars te helpen vernietigen en gevangen 
te nemen, om tot geloof in God te komen. Hier, 
is de bewapening van het Woord van God ook 
belangrijk.

Dat komt omdat het Woord van God zo 
diep kan doordringen, dat het de ziel en geest 
scheidt, van been en gewricht (Hebreeën 4:12), 
en het verdrijft en vernietigt de vijand duivel en 
Satan.

Vandaar, wanneer wij bidden voor degenen 
tegen wie wij willen evangeliseren en het 
Woord aan hen brengen in de werken van de 
Heilige Geest, zal God hun harten bewegen en 
hen geestelijke dorst geven, wat dan ook weer 
vrucht zal dragen.

Het evangelie van Jezus Christus is verreweg 
de meest kostbare boodschap van waarheid in 
de wereld. Echter, de waarde ervan wordt niet 
erkend, daar sommige mensen koppig weigeren 
om het te horen. In zo’n geval is het beter om te 

wachten op een goede gelegenheid om te preken 
en hen de waarde voor zichzelf laten beseffen, 
in plaats van hen te dwingen of hen voortdurend 
aan te sporen om het aan te nemen.

We kunnen hen helpen door hen uit te nodigen 
voor de speciale diensten in de kerk en hen 
cassettebandjes te geven met de boodschap of 
boeken of nieuwsbrieven van de kerk te geven. 

Wanneer er dan een goede gelegenheid voorbij 
komt, kunnen wij op een aangename manier met 
hen praten en hen helpen om het evangelie aan 
te nemen, zonder hen met tegenzin te dwingen.

We kunnen het evangelie ook preken zonder 
woorden. Er zijn ook vele andere manieren die 
passen bij de situatie van de luisteraars. Dit is 
hoe wij meer mensen tot God kunnen leiden.

We moeten meer onze liefde en zorg laten zien 
door onze daden, alsook door te bidden. Wanneer 
wij door het Woord van God leven, kunnen wij de 
geur van Christus uitdragen en zullen onze mooie 
woorden en daden de harten van mensen bewegen. 
Dan kunnen zij gemakkelijk het evangelie 
aannemen, wanneer wij het verkondigen.

Dus, wij zouden altijd op beleefde wijze mensen 

moeten groeten, interesse laten zien naar hun 
welzijn, en handelen op een vriendelijke wijze. 
Wanneer wij hun gunst hebben gewonnen, zal het 
ons helpen om hen tot God te leiden.

We kunnen lekkere gerechten met hen delen, hen 
troosten of ons samen met hen verblijden in hun 
moeilijke of gelukkige momenten, en hen helpen 
als zij problemen hebben zodat zij dankbaar en blij 
kunnen zijn vanwege onze handelingen. We kunnen 
ook het evangelie verkondigen aan de zieken en de 
armen, terwijl wij hen fi nancieel helpen.

Maar natuurlijk, moeten wij niet alleen het 
evangelie brengen aan de zieken, armen of oudere 
mensen. We zouden eerder iedereen een gelijke 
kans moeten geven om het evangelie te horen, 
zonder enige grenzen te hebben.

Daarom, zouden wij moeten kijken waar we het 
evangelie brengen en hoe wij het brengen, zodat het 
God welgevallig kan zijn. We zouden ook moeten 
onderzoeken of degenen die naar de kerk worden 
geleidt, ook in staat zijn om te blijven komen en 
een gepast Christelijk leven leiden.

In het vierde hoofdstuk van Johannes, begint 
Jezus een gesprek met een Samaritaanse vrouw, 
beantwoordde haar nieuwsgierigheid betreffende 
geestelijke dingen, en leste daarna haar geestelijke 
dorst. Hij preekte het evangelie aan haar op 
deze manier. Zoals in dit voorbeeld, bevredig de 

belangrijkste en dringendste noden op verschillende 
manieren, door hun vragen te beantwoorden, of 
manieren voor te stellen om hun problemen op te 
lossen.

We zouden hen de weg moeten laten kennen om hun 
problemen op te lossen en hen helpen te bidden tot de 
Here. Veronderstel iemand heeft een ziekte. We kunnen 
de manier laten zien hoe genezing te ontvangen, door 
God de Genezer aan hen te verkondigen.

Wanneer iemand een probleem in zijn bedrijf heeft, 
kunnen wij hem aansporen om niet te leven door 
menselijke wijsheid en methodes, maar te leven door 
het Woord van God. We kunnen over God spreken, die 
elk probleem kan oplossen en die alles voorspoedig 
kan maken. Zoals eerder uitgelegd, wanneer een 
persoon een probleem heeft, terwijl wij hen een 
oplossing bieden, kunnen wij ook het evangelie 
verkondigen.

Totdat zij op de rots van geloof staan, zouden 
wij moeten blijven zorgen voor degenen die we 
naar de kerk hebben geleid door gebed, raad, en 
bezoek, zodat ze kunnen opgroeien in geloof. 
Bovendien, zouden we hen moeten helpen om 

het Woord, tot het brood des levens te maken 
voor hun geesten, opdat zij niet worden beproefd 
door testen of moeilijkheden. Wij, samen met 
de huisgemeente leden of deelgemeente leden, 
zouden voortdurend onvoorwaardelijk interesse 
en liefde moeten laten zien door onze daden.

Het belangrijkste, we zouden hen de herder 
moeten laten zien, zodat ze hem kunnen 

vertrouwen en gehoorzamen, en daarbij vast 
geworteld worden in het geloof. We hebben 
Gods ontzagwekkende liefde en genade beseft. 
Laat ons nu Gods kracht ontvangen en het 
heilige evangelie ook vurig verkondigen aan 
anderen!

De God van liefde verlangt dat alle mensen het evangelie horen en redding 
ontvangen. Dus Hij spoort Zijn kinderen aan om de Heilige Geest te ontvangen om 
het evangelie te kunnen verkondigen en verspreiden (1 Korintiërs 1:21). Dat komt 
omdat de mensen, zonder predikers, de dingen betreffende God in menselijke 
wijsheid niet kunnen doorgronden. De apostel Paulus was toegewijd om het 
evangelie te verspreiden onder de heidenen. Hij zei in 1 Korintiërs 9:16, “Want 
indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe 
genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig!”

We zouden ons bewust moeten zijn dat het prediken een verantwoordelijkheid en 
plicht is van een gelovige, en dat we gelegen en ongelegen moeten preken. Laat ons 
nu eens kijken hoe we moeten preken en zielen naar God kunnen leiden.

01     We zouden moeten preken door het 
         werk van de Heilige Geest

02     Wij zouden hen moeten helpen om de waarde 
         van het evangelie voor zichzelf te beseffen

03     We zouden de geur van Christus moeten
         uitdragen met liefde en zorg

04     Het is goed om de interesse of problemen van
         mensen te kennen en hen geestelijke hulp te bieden

05     Het belangrijkste, we moeten zorgen voor
         degenen die naar de kerk kwamen
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Getuigenissen

In oktober 2014, belde mijn schoonbroer mij op en 
zei dat mijn schoonmoeder in een kritieke toestand 
was. Denkende aan hoe zij misbruikt en genegeerd was 
door haar man, andere familieleden, had zij een poging 
tot zelfmoord gedaan door giftige pesticiden te drinken. 
Het was pas na twee uur dat ze gevonden werd door 
de vrouwen van mijn schoonbroers. Ze hebben haar in 
allerijl naar het klein ziekenhuis in de buurt gebracht 
en hebben haar maag laten leegpompen. Maar ze was 
in een gevaarlijke toestand, onbewust, dus ze stonden 

op het punt om haar naar een groter ziekenhuis in 
Kathmandu te brengen. 

Na het gesprek, heb ik hierover gesproken met 
Pastor Grace Lee van het Manmin Zendingscentrum 
in Nepal. Zij en ik ontvingen zeven keer het gebed 
van Senior Pastor Dr. Jaerock Lee voor de zieken dat 
was opgenomen op het antwoordapparaat. Terwijl 
mijn familieleden in een ambulance gingen naar een 
groter ziekenhuis, spoorde ik hen aan om naar het 
Zendingscentrum te gaan. Daar ontvingen wij nogmaals 

zeven keer het opgenomen gebed van Dr. Lee. 
Op dat moment kwam mijn schoonmoeder tot 

bewustzijn en herkende ons. Daarna, gingen we met 
haar naar het ziekenhuis. Eerst eiste de dokter dat ze op 
de Spoedafdeling zou blijven voor 15 dagen. Maar ik 
geloofde dat God haar zeker had genezen, omdat ze het 
gebed van Dr. Lee had ontvangen. 

Allerlei soorten testen, betreffende haar hart, 
bloeddruk, urine, enzovoort lieten zien dat er helemaal 
geen giftige stoffen meer aanwezig waren. Haar 
onderzoeksresultaten hebben het bewijs hiervan 
geleverd! De dokter zei met verbazing, “Ze dronk 
dodelijk vergif! Hoe kan dit mogelijk zijn?” Mijn 
schoonmoeder ging geloven dat het het werk van God 
was. Ondanks dat ze nog wat bewegingsproblemen, 
maagpijn, en hoofdpijn had, verliet ze onmiddellijk het 
ziekenhuis. Ik nam haar mee naar mijn huis. 

De volgende dag was het zondag, en we gingen 
samen naar de kerk. Pastor Grace Lee bad verschillende 
keren voor haar met de zakdoek waarover Senior 
Pastor Dr Lee had gebeden (Handelingen 19:11-12). Ze 
dronk ook van het Muan Zoete water. Haar gezondheid 
verbeterde snel en ze werd spoedig volkomen gezond. 
Halleluja!

In feite, vonden mijn schoonouders het niet leuk dat 
mijn man en ik naar de kerk gingen. Mijn schoonvader 
was vroeger een monnik geweest en had religieuze 
ascese uitgeoefend. Ondertussen, dronk hij elke dag 
alcohol en vocht met de andere gezinsleden. Ik vond 
het erg voor hen en begon met hen te spreken over het 
heilige evangelie. Nu, door dit voorval, hebben zij de 
Here aangenomen. Ik ben God zo dankbaar. Ik geef alle 
dank en glorie aan God!

Mijn vrouw en ik leven gelukkig op gevorderde 
leeftijd. Dit geluk komt omdat we de ware liefde 
van God, dag aan dag, hebben beseft en ervaren, en 
genieten van de ware smaak van een gelovig leven.

Ik ging naar een kerk in Busan, voordat ik naar de 
Manmin Centrale Kerk ging. Ik ging naar de kerk 
om vrede in mijn denken te hebben, maar ik dronk 
wel graag alcohol met mijn vrienden en speelde het 
“Godori” spelletje (Koreaans kaartenspel). Mijn 
zoon, Pastor Seokkyu Lee, Vice-pastor van de 14de 
interkerkelijke deelgemeente, vond het jammer voor 
mij en vroeg mij of ik naar Seoul wilde komen om 
samen met hem een gelovig leven te leven. Ik wilde 
dat niet, maar ik antwoordde hem met een ernstig 
verzoek, zeggende, “Als mijn huis verkocht wordt aan 
de hoogste prijs, zal ik het doen.”

Nu werd door het gebed van Senior Pastor Dr. 
Jaerock Lee, het huis – wat ik te koop had gezet, maar 

gedurende een lange periode niet was verkocht – 
verkocht aan de hoogste vraagprijs. Bovendien, vonden 
we de volgende dag, een goed huis in Seoul. We 
verhuisden uiteindelijk naar Seoul.

Vanaf 12 juli 2009, begon ik naar de Manmin 
Centrale gemeente te gaan. De boodschappen van de 
Senior Pastor wakkerden mijn christelijke leven aan 
en vernieuwde mijn hele leven. Ik ging naar allerlei 
aanbiddingsdiensten, stopte met het drinken van 
alcohol, begon naar de boodschappen te luisteren, de 
Bijbel te lezen, en het Woord in de praktijk te brengen.

Ondertussen, ervoer ik de kracht van God. Ik had 
spataderen gehad voor tien jaar, dus mijn rechter 
kuit zag er afschuwelijk uit, omdat de vergrote en 
verdraaide aders eruit zagen als wormen. Ik hoopte 
dat ik ervan genezen zou worden. Voor de Manmin 
Summer Retreat in 2014, luisterde ik naar de 
boodschap serie “Het Zaad des levens” in de Genesis 
lezing. Uiteindelijk, op 4 augustus 2014, ontving ik het 
gebed van Senior Pastor met geloof tijdens de dienst 
van de Retreat. De Summer Retreat eindigde en ik 
ging terug naar huis. De volgende morgen, kon ik geen 
enkele spatader meer vinden in mijn been! Er was niets 
afschuwelijks meer te vinden op mijn been! Halleluja!

In het geval van mijn spataderen, waren mijn aderen 
verdraaid mede door de beschadiging van aderklepjes. 

Door het gebed van Senior Pastor, gingen mijn 
aderklepjes opnieuw goed functioneren, zonder enige 
laseroperatie. Het is echt ontzagwekkend!

Mijn vrouw, Senior diacones Doeksun Kim, werd 
ook genezen van pijn aan haar rechter elleboog, waar 
ze al twee jaar last van had. Ik geef alle dank en glorie 
aan God, die mij de ware weg van geloof heeft laten 
zien en ons heeft toegestaan om gezonde levens te 
hebben zowel in geest als in lichaam.

“Mijn schoonmoeder dronk pesticides, 
maar werd door de genade van God opgewekt”

“Geluk wordt gevoeld, Terwijl 
ik geniet van de ware smaak 

van een gelovig leven”
Diaken Jungkil Lee, 81 jaar, 

7de interkerkelijke deelgemeente, Zuid-Korea

▲ Diaken Jungkil Lee werd naar de gemeente geleidt 
door zijn zoon Pastor Seokkyu Lee, en hij werd genezen 
van spataderen en geniet nu van een gezond leven.

Zuster Abigail Tamang, 37 jaar, Manmin Zendingscentrum, Nepal

▲ Diaki


